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Dag allemaal  
 

Beste leden, ouders, leiding en sympathisanten,  

 

Na de leuke kampen is het weer tijd voor een nieuw scoutsjaar. Eerst en 

vooral laten we jullie graag weten dat dit jaar de fakkel van de groepsleiding 

werd doorgegeven aan een nieuwe enthousiaste ploeg. Bij deze bedanken 

we dan ook Christophe Conrad, Brian Peeters en Wannes Demol. Boas 

Bortolin bedanken we nog niet, want hij zit opnieuw in de ploeg van 

groepsleid(st)ers. Samen met Cassandra Jeurissen, Sébastien Maricaux en 

Marie Van Wynsberghe staat hij klaar voor iedereen met vragen, 

opmerkingen, tips, …  

Bij een nieuw jaar hoort natuurlijk een overgang. Deze gaat dit jaar door 

op zaterdag 7 september vanaf 13u30, waar wij jullie graag allemaal 

verwelkomen! Opnieuw zal deze overgang afgesloten worden met een BBQ 

en kampvuur. Inschrijven voor de BBQ kan via deze link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_jHO8X9leiR2otRPlXtB7kL

AjTyFWtrWbyyPFq-2sktXfXw/viewform?vc=0&c=0&w=1  

Tijdens de overgang zal er ook een stand voorzien zijn waar verloren 

voorwerpen opgehaald kunnen worden en nieuw/tweedehands uniform 

aangekocht kan worden. Neem daarvoor zeker cash geld mee.  

Maar voordat we over kunnen gaan naar het nieuwe scoutsjaar, willen we 

jullie nog veel lees- en kijkplezier wensen met de kampverslagen in dit 

kompas. 

 

Belangrijke data in september:  

 7 september – overgang  

 16 september – geen vergadering (suikerenzondag) 

 22 september – eerste vergadering  

 29 september – geen vergadering (leiding op weekend) 

 

Stevige linker,  

Zachtmoedige Patrijs (Boas), Nobel Stokstaartje (Cassandra), Goedaardige 

Beermarter (Sébastien) en Spontane Emippo (Marie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_jHO8X9leiR2otRPlXtB7kLAjTyFWtrWbyyPFq-2sktXfXw/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR36VpgrogCa-ErnYqTh08lcEUt4wth0J-ZKfhKCaR2F1mAFMdv9344lGYo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_jHO8X9leiR2otRPlXtB7kLAjTyFWtrWbyyPFq-2sktXfXw/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR36VpgrogCa-ErnYqTh08lcEUt4wth0J-ZKfhKCaR2F1mAFMdv9344lGYo


Kapoenen 
 

 

Maandagochtend, 1 juli, verzamelen 34 kapoenen, 6 leiders en leidsters en 

4 fourriers op de KMO-zone te Lint om te vertrekken op wat een 

onvergetelijk kamp zou worden. Deze week vol plezier zou doorgaan in de 

lokalen van de Chiro in Nieuwerkerken, op een uurtje rijden van huis. 

 

 
 

Ons lokaal bestaat uit 2 grote slaapzalen, een ruime keuken en een eetzaal. 

In die eerste installeren de kapoenen hun veldbed na aankomst onder een 

toeziend oog van de mama’s en papa’s.  Leiding en fourriers moeten zich 

tevreden stellen met een slaapplek in de gezellige tent verderop het terrein.  

Op dat terrein vinden we naast een grasveld ook voetbalgoals en een 

zandbak met een speeltuintje. Die zandbak zou in de loop van de week veel 

van zijn zand verliezen aan het omliggende gras, tot groot plezier van de 

leiding die dat later mocht opkuisen.  

 

Goed, nu kunnen we echt aan het kamp beginnen. We maken gedurende 

deze week een reis rond de wereld: elke dag doen we een nieuw land aan. 

Zo vertrekken we maandag nog naar Italië en spelen we een maffia spel. Er 

wordt veel geld gewonnen en verloren in de casino’s, er ontstaat grote 

rivaliteit tussen de verschillende Italiaanse families maar uiteindelijk 

schuiven we hongerig aan tafel voor de maaltijd, die door de fourriers elke 

dag heerlijk in thema werd bereid. Dinsdag passeren we langs China en 

overwinnen we samen een draak. Op donderdag beklimmen we dan weer 

een pyramide in Egypte. De laatste dag eten we ons buikje rond aan de 

lekkere frietjes van België.  

 

Tussendoor is er ook ruimte voor bezigheden, die net iets minder in thema, 

maar wel gewoon leuk zijn. Zo organiseren we een voormiddag waar de 

jongens stoere spelletjes spelen met de mannelijke leiding en de meisjes de 

stereotypen langs de vrouwelijke kant volbrengen. Geen nood, uiteindelijk 

passeren ook enkele jongens langs de make-up tafel en blijken eigenlijk 

enkele meisjes de snelste op het jongensparcours.  

 



Daarnaast maken we ook een uitstap naar het nabijgelegen Sint-Truiden. 

In een behoorlijk koud plaatselijk zwembad gaan we ravotten en ons vooral 

ook eens proper maken na een halve week spelen in die ondertussen 

halflege zandbak op ons terrein. De kapoenen overwinnen de snelle blauwe 

glijbaan, de brede gele glijbaan en de avontuurlijke wildwaterbaan om 

vervolgens voldaan en licht onderkoeld de bus terug naar Nieuwerkerken te 

nemen.  

 

Een andere dag sluiten we bijvoorbeeld af met het populaire chips spel. De 

spelregels moet je maar eens aan je kapoen vragen, maar wij kunnen je wel 

verklappen dat het resultaat hilarisch is: 

 

 
 

Tot slot is er ook nog onze rode draad: de T-shirts. Elke kapoen neemt een 

witte T-shirt mee op kamp, waarop we elke dag een tekening maken van 

het land dat we bezocht hebben. De ene met al wat meer goesting dan de 

andere, brengen we onze T-shirt elke dag ietsje dichter bij voltooiing. 

Sommige kapoenen gaan voor de minimalistische look met enkel stift, 

andere zien dan weer graag 100 pareltjes bevestigd met een dikke laag lijm 

schitteren op hun T-shirt. Kortom ze hebben zich allemaal ontpopt tot ware 

modeontwerpers en het resultaat mag gezien worden! 

 

We bedanken graag de foeriers, ouders en kapoenen voor dit zalige 

jaar/kamp. 

 

Groetjes 

Petro, Gigi, Veva, Zazoe, Nala en Xebo 

 

 

 

  

 



Welpen  
  

Maandag 1/07  

 

Het startschot voor ons kamp werd gegeven. We zaten allemaal nog vol 

energie en nieuwsgierigheid naar wat de rest van de week zal brengen. Dat 

ons kampthema Pokémon was, was al geweten dus begon ons kamp met 

een groot startspel om het thema in te leiden. Ook werd er een moment 

voorzien om nog even hun beloftes op te frissen. De namiddag sloten we af 

met het kampdansje aan te leren, uiteraard in het thema van ons kamp: 

The Pokémon Theme Song!  

Na genieten van de eerste lekkere maaltijd van onze foeriers, was het tijd 

voor slaapzakspelletjes. 

 

Dinsdag 2/07 

 

Op dag twee vertrokken we met z’n allen naar het Tivolipark in Mechelen. 

In de voormiddag konden de welpen zich helemaal uitleven in de speeltuin 

en genoten ze van een picknick in het park. Na het eten 

deden we een grote zoektocht in het park waar de teams 

snoepjes konden verdienen om hun Pokémon sterker te 

maken. Het team met de sterkste Pokémon is de grote 

winnaar op het einde van het kamp! Om 16u hadden we 

even een pauzemomentje en konden we geitjes gaan 

knuffelen in de kinderboerderij. Na het opsmullen van een 

4-uurtje trokken we terug naar ons kampterrein. De actieve dag sloten we 

af met een rustige avond daar. 

 

Woensdag 3/07 

 

Deze woensdag was niet zomaar een woensdag, het was omgekeerde dag! 

Als ontbijt stond macaroni met kaas en hesp op de menu en ’s avonds 

genoten we van een brunch met spek en ei. Overdag werden de foeriers 

leiding en speelden samen met de welpen weer een groot Pokémon-spel. Die 

dag mochten de leden ook wat langer opblijven want de leiding had een 

sluipspel voorbereid. 

 

Donderdag 4/07 

 

De tijd vloog voorbij en al snel zaten we in de helft van het 

kamp. Die dag gingen we weer op verplaatsing, dit keer naar 

De Nekker! Na de wandeling naar daar en een picknick 

amuseerden we ons de voor de rest van de namiddag in het 

water, ideaal met dat goede weer! Helaas ook wat minder 

goed nieuws… stap voor stap kregen steeds meer van ons te 

maken met het virus, iets wat we niet snel zullen vergeten aan ons kamp. 

De dag eindigde met een grote Pokémon-quiz. 

 

Vrijdag 5/07 



 

Ook vandaag bleven we niet lang op ons terrein en gingen we terug naar 

het Tivolipark voor een Pokémonspel. Nadien konden de welpen weer even 

ravotten in de speeltuin en toen we terug waren in het lokaal was het tijd 

voor waterspelletjes! Daarnaast iedereen die namiddag ook even tijd om 

hun act voor te bereiden voor de bonte avond. Die avond genoten we dus 

van een show die we allemaal samen in elkaar staken. 

 

 

Zaterdag 6/07 

 

De laatste volledige dag al??! Jammer genoeg wel…. Maar 

wel een knalafsluiter van het kamp: een hele namiddag 

ravotten op springkastelen en spelen met reuzespelen! ’s 

Avonds was het dan weer tijd voor een serieuzer moment, de 

beloftes! Na een lange ceremonie konden de welpen zich 

uitleven op een feestjes en smullen van de chips.  

 

Zondag 7/07 

 

2x zo hard balen… een kamp gedaan en een grote opkuis. Natuurlijk waren 

er al snel terug lachende gezichtjes want dat betekende ook tijd om de 

mama’s en papa’s terug te zien.  

Wij vonden dit een TOPkamp, niet moeilijk met zo’n TOPwelpen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jojo’ s  
 

We ontvingen helaas nog geen kampverslag van de jojo’s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jonggidvers  
 

 
 

Het is 1 juli en de jonggidvers komen na een 2 uur lange treintocht aan aan 

het station van Soignies. Bokke stond ons op te wachten met de 

fietssleutels en zei al snel dat de weg tussen het station en het kampterrein 
niet erg gemakkelijk is. Op dat moment was iedereen nog enthousiast en 

dachten we dat het wel zou meevallen. Snel werd duidelijk dat dat niet het 

geval was.  
 
Aangekomen op het terrein was er slechts een fiets en een knie beschadigd. 

Beide problemen waren gauw weer opgelost! Na een korte picknick 
begonnen we aan het opzetten van de tenten, tafel- en vuurshelters. Ook de 

hudo werd uitgeschept en was de dag zelf nog klaar voor gebruik. Wij 

stonden er als leiding versteld van hoe snel alles opgezet was ... 
 
Na een goede eerste nacht slapen in de tenten werden we wakker en 

moesten we, omdat we de dag ervoor zo goed opgebouwd hadden, enkel nog 
de laatste details doen. Na het middageten zouden we gaan zwemmen, 

activiteit 1 van het kamp. Na een vermoeiende tocht kwamen we aan en 

konden we niet wachten op de verfrissing waarnaar iedereen uitkeek. 
Jammer genoeg werden we daar diep teleurgesteld. Zwemmutsen en 

strakke zwembroeken waren verplicht, daar waren wij niet op voorzien. 

Verder fietsen naar een ander zwembad was ook geen optie om dezelfde 
redenen … REMEMBER, in de ardennen ben je enkel welkom met een 

BADMUTS en STRAKKE ZWEMSHORT.  Vol teleurstelling fietsten we 

huiswaarts waar de foeriers ons verrasten met ijsjes en waterspeelgoed. 
Ook werden er al heel wat haartjes gewassen in baddekes.  
 
Dag 3 … na heel wat gegok van de leden werd al snel duidelijk dat het geen 
jogi-ijs maar tweedaagse was. De leden werden gewekt met potten en 

pannen. Zakken werden gepakt en het eten werd uitgedeeld. Na een lange 

tocht door de velden kwamen de patrouilles één voor één aan in het dorpje 
waar we zouden overnachten in de tuin van enorm gastvrije mensen.  
 



De tweede dag van de tweedaagse begon al snel, om 6 uur werden de eerste 

leden wakker. Om 8 uur s ochtends vertrokken de patrouilles weer … deze 
keer samen. Al snel splitste de groep in kleinere groepjes, verdeeld 

naargelang het tempo. In de late namiddag kwamen de leden aan, allemaal 

heel trots dat ze het gehaald hadden.  
 
Na twee dagen stappen was een rustige voormiddag gepland om te 

ontspannen en uit te slapen. Iedereen sliep zo lang dat de voormiddag zo 
goed als niet bestond. Na een heerlijke brunch vertrokken we met de fiets 

naar Bergen… het was tijd voor TOERISTENDAG. Gelukkig viel deze in het 

midden van het kamp, zo konden de jonggidvers hun voorraad aan snoep, 
koeken en frisdrank weer aanvullen. Enkelen onder ons kochten nog wat 

kledij … Tijdens de terugweg genoten we van de ondergaande zon tussen de 

velden.  
 
Dag 6 (of 9, valt te zien hoe je het bekijkt) was het omgekeerde dag. De 

leiding ging erop uit en de foeriers gaven leiding … om even uit de 
kampsfeer te stappen deed iedereen zijn perfecte uniform aan om een 

vergadering van 14 tot 17u na te bootsen. Afsluiten deden we die dag met 

black box!  
 
Omdat we na al die volle dagen eigenlijk nog geen rustdag hadden gehad, 

en dit ook te merken was aan iedereen onder ons, kozen we ervoor om dag 
7 een chilldag te houden. Kaartboeken werden bovengehaald, de haren 

werden nog eens gewassen, … Het zwembad waar we die dag normaal 

naartoe zouden zijn gegaan had ook strikte kledingvoorschriften … 
Afsluiten deden we die dag met een dorpsspel waar we al snel weggestuurd 

werden door een zure dame …  
 
Dag 8 was een stevige dag voor de leden, het was jogi-ijs. Van de ene 

moment naar de andere mochten de leden niet meer in de tenten en werden 

slaapzakken, pillampen, … ingeleverd. Die dag moesten de jonggidvers 
verschillende opdrachten doen om punten te verdienen. Met die punten 

konden ze slaapzakken, matjes, extra schoeisel, eten en drinken, chips … 

kopen in een winkeltje. Niet alle opdrachten verliepen even vlot en jammer 
genoeg zijn we die dag naar de spoed moeten gaan met Robin, die in zijn 

vinger had gezaagd… Moeten we wel even bij zeggen dat hij kalmer bleef 

dan de vrouwelijke leiding die mee was op kamp! HELD!! Nadat elke 
patrouille eten, drinken, pillampen en slaapzakken hadden moesten ze zich 

installeren en hadden ze even de tijd om te bekomen. Dat bekomen duurde 

niet super lang, want tegen de avond stond de leiding klaar om de kampen 
te gaan besluipen om de kaarsen uit te blazen. Normaal gezien duurt dit 

nachtspel tot 2 uur… maar bij enkele patrouilles lag iedereen al te slapen 

toen het voor patrouille geel net begonnen was.  
 
Al heel het kamp keek iedereen naar de kookwedstrijd, deze was gepland op 

dag 9 van het kamp. Er was zelfs een patrouille die op voorhand recepten 
opgezocht hadden, andere patrouilles hadden geen idee van wat ze zouden 

maken… bloemen werden geplukt, eten werd gemaakt, menukaarten 

geknutseld … Die dag at de leiding hamburgers, pasta met zalm en 
courgette, tapa’s, moelleux, banana split … We wilden nog graag even 

meedelen dat patrouille geel won, patrouille blauw op een tweede plaats 

stond en patrouille groen de bronzen medaille behaalde.  



 
Toen was het alweer de voorlaatste dag van het eerste echte tentenkamp 

voor velen. En dat wilde zeggen dat we alles moesten opruimen, zakken 

weer moesten inpakken, … Sommige leden hadden het gevoel dat ze plots 

veel meer in hun zak hadden steken dan voor hun vertrek (aka minder 
goede inpak-skills). Anderen hadden dan weer het gevoel minder in hun zak 

te hebben … maar vele verloren voorwerpen vonden weer hun weg naar de 

oorspronkelijke eigenaar.  
 

 
De laatste avond van het kamp was het tijd voor het overlopen van de 
beloftes. Vele jonggidvers hadden al het hele kamp stress voor dat moment, 

er waren ook enkele leden die alweer vergeten waren wat hun belofte was. 

Dat maakt het moeilijker om deze te behalen, maar zeker niet onhaalbaar! 
Die avond hebben de jonggidvers ook voor het eerst kennis gemaakt met de 

ceremonie die komt kijken bij een totemisatie. Leider Bokke heeft namelijk 

zijn voortotem gekregen afgelopen kamp. Hij gaat vanaf 11 augustus door 
het leven als enthousiaste herder.  
Na deze plechtigheden genoten we van een groot pagodevuur en werden de 

laatste kampfoto’s gemaakt. De nacht was toen nog jong, maar dat beseften 

wij als leiding nog niet toen we toestemming gaven aan de leden om een 
nacht buiten te slapen. Er werd nog tot laat gebabbeld en snoep gegeten, 

zeker tot 2u!  
Dag 11, de dag dat we weer naar huis vertrokken, naar een bed en een 
douche, een gsm en snapchats… Die laatste dag is er nog een zware 

fietstocht afgelegd… de trein stonk naar ons… Bokke was bijna te laat voor 

de overstap omdat hij nog middageten kocht voor de leden (bedankt!) …  
 
Dat was ons avontuur, het jonggidverkamp van 2019!  
 
Jullie ex-leiding wil jullie nog bedanken voor het jaar en het kamp en 

daarom sluiten we het jaar graag met jullie af op vrijdag 6 september. Dan 
gaan we samen BBQ ‘en vanaf 17u aan het scoutslokaal. Wij zorgen voor 

groentjes, sausjes, brood en pastasalades en drinken … voor een 

vleesje/visje/veggie/vegan … moeten jullie zelf zorgen. Om 22u verwachten 
we af te ronden, want de dag erna is het overganngggg en weten jullie de 

nieuwe leidingsploegen!!! 
 



Bij deze ook nog even een dikke shoutout naar onze fantastische foeriers, 

dankje Anaïsje, Boas en Geoffrey!  
 
Veel liefs van jullie leiding Quinten, Marionne, Bokke, Maarten en Marie  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gidvers  
 

Op 15 juli zijn de gidvers op kamp vertrokken. Het thema dit jaar was 

“Slav”. Onze reporter Sacha was er ook bij. Hij laat jullie de hoogtepunten 

van het kamp zien aan de hand van enkele Russische kernwoorden en 

foto’s gemaakt door onze gidvers:  

 

 

 

 

 

велосипеды (=tweewielers) 



 

Крапинки (=spikkeltjes) 

 

 

 

 

 

 

 

Пairidaiski (=Pairi Daiza)  

 



 

 

 

 

 

выпадение волос (=haaruitval) 



 

 

гадость (=vuiligheid)  

 

 

 

Влажность (=nattigheden) 



 

 

 

 

3Dagski (=3daagse) 



 

 

кулинарный конкурс (=kookwedstrijd) 

 

 

туристы (=toeristen) 



 

 

 

 

 

 

 

коты (=katten) 



 

 

памятник (=monument) 

 

 

патрули (=patrouilles) 





 

 

 

Slav 
 





 

Привет, ваше руководство 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



Jins  
 

Alle jins moesten heel erg vroeg opstaan om met de auto naar Charleroi te 

gaan. Voor Pommeline was het duidelijk iets te vroeg want die sliep gewoon 

door haar wekker. Of had ze het de avond ervoor wat te laat gemaakt? Dat 

kan ook natuurlijk. Gelukkig arriveerde iedereen op tijd op de vlieghaven. 

We namen nog net afscheid van de ouders en vertrokken.  Leider Sébastien 

was de hele tijd een beetje slecht gezind. Misschien had hij wat last van 

vliegangst ofzo. Of misschien was het omdat dat Billi er na 10 minuten in 

was geslaagd haar vliegticket kwijt te spelen. Een paar jongens hadden nog 

niet ontbeten en kwamen tot de constatatie dat er om 5 uur ’s ochtends nog 

geen burger king open is. Onbegrijpelijk! Een paar uur later waren we veilig 

en wel geland in Polen. De jins kregen te horen dat ze een Berlijnse muur 

moesten gaan bouwen maar dat ze moesten uit kijken voor de Amerikaanse 

Spionnen. We namen de trein samen naar Warschau. Leider Pieter had er 

geen rekening mee gehouden dat hij de tickets nog nodig had op de trein 

dus had hij ze al ergens achter gelaten voor we opstapten. Helaas dacht de 

trein conducteur er anders over! Wanneer we aankwamen op de camping 

speelden we een groot flexspel ,waarbij de jins facebookfamous werden en 

Ruben nog geen 15 burpies in 2 minuten kon doen. In de avond toonde 

Yordi zich van zijn meest artistieke kant door een mooi roos kunstwerkje te 

maken. Bescheiden als hij is wou hij de volgende dag de eer niet opstrijken 

en vertelde hij niemand dat het zijn werk was.  

 

Dag twee van het kamp was ook een topper! De jins speelden een groots 

spel waarbij ze alle parken van Warschau beter leerde kennen. Uiteindelijk 

won Sam Pierco niet en gingen we met z’n allen, door de foeriers gemaakte, 

wraps eten.  Sam, nog steeds niet goed van zijn verlies, sloot zich op in een 

dixi-kotje. Daar ontdekte hij dat er zelfs geen papier was om zijn tranen af 

te kuisen. Gelukkig waren er meteen zijn vrienden om hem verder te 

helpen. Gelukkig werd de avond van Sam veel beter want hij bracht 

iedereen naar een fantastische Irish pub. Om hem te bedanken trakteerde 

Wout hem op een nieuw kapsel. Daarna hadden enkelen nog niet genoeg 

gegeten en brachten, onder leiding van foerier Domien, ze een bezoekje aan 

plaatselijke specialiteit: ‘Meneer Donald’. Toen iedereen weer aankwam 

dachten de meeste jins dat ze hun tweedaagse al achter de rug hadden. 

Helaas! 

 

 Op dag 3 leerde de jins zich wat beter inleven in bepaalde 

minderheidsgroepen! Namelijk de doven, de stommen en de blinden. Na een 

namiddag vol moraal en “amai zo makkelijk is het eigenlijk allemaal niet” 

hadden de jins wel een feestje verdiend. Dus trokken we met z’n allen de 

dansbenen aan en vertrokken we naar een heuse rooftop party. Zo’n 27 

verdiepen hoog met een prachtig uitzicht over heel Warschau. Na het 

gedans en Senne die al een poging had gedaan wat eerder te vertrekken 

besloten we nog met z’n allen wat ‘domme chap’ te halen en weer naar de 

camping te gaan. De vierde dag was de dag van de kookwedstrijd! Alle 

teams deden hun uiterste best om iets mooi op het bord te toveren, maar 

uiteindelijk kan er maar één team het beste zijn. Dit jaar ging deze eer voor 



de vijfde keer op rij naar een team waar Jona in zit. Op dit zelfde moment 

leerde Lau zichzelf een nieuw instrument spelen: de feesttoeter. In de avond 

was Senne een beetje boos op zijn vriend Sam terwijl de rest van de groep 

gezellig iets zat te drinken. Maar de volgende dag moesten we alweer vroeg 

op dus iedereen ging op tijd zijn bed in!  

 

Hoppa! Alweer naar de volgende bestemming! Iedereen geraakte goed uit 

zijn bed en hielp zonder zagen mee de tenten af te breken en het laatste 

gerief in de remorque te leggen. De trein had iets weg van een de Zweinstein 

express wat sommige jins wel heel leuk vonden. In Gdansk zelf maakte we 

nogmaals kennis met het geweldige openbaar vervoer van Polen want de 

tram viel halverwege stil. Gelukkig kwam er al snel een vervang bus en 

geraakten we op tijd op de nieuwe camping. Na lang zoeken vonden we een 

mooie plek op de camping en gingen we met z’n allen naar het strand. Jelte 

vond het zo leuk in zijn put dat hij er de hele namiddag in bleef zitten. Dat 

doet mij trouwens denken aan een ander verhaal! Den Benjamin stond ook 

ooit is in een put op het strand die zo diep was dat… Of wacht, ik ben aan 

het afwijken. Enfin! Andere jins maakten vrienden op het strand en leerden 

wat Oekraïense gebruiken kennen. In de avond was het groot feest bij het 

strand! De jins, en vooral de meisjes, leerden nog meer Polen kennen, 

Senne en Sam werden nog betere vrienden, Benjamin zorgde voor veel 

sfeer, de dj draaide mooie Poolse liedjes, Eva maakte portretten, de muggen 

hadden veel honger en Stijn bedacht een nieuwe sport: ‘Kruisboxen’! Na al 

dat gesport was Stijn zo moe dat hij al in slaap viel nog voor hij zijn tent 

had bereikt. Kortom: het was een geslaagde avond!  

 

Dag zes van het kamp was de grote ‘toeristendag’ in Gdansk. Gdansk bleek 

een hele mooie stad te zijn aan het water. Yordi zag dus zijn kans schoon 

om te leren varen met alle gevolgen van dien. Wanneer iedereen honger had 

na een dagje stappen besloten de jins op restaurant te gaan in de 

plaatselijke pizzeria. Jammie! Na deze stevige maaltijd besloten kapitein 

Yordi en kapper Wout nog een plaatselijke bar te bezoeken maar helaas 

was hier geen tijd voor. Dus de jins keerde moe maar voldaan terug naar de 

camping.  

 

Dag 7 was een belangrijke dag! Op deze dag werden voor de eerste keer 

totems van de eerste jaar (+Woutje) besproken. Gelukkig ging alles heel vlot 

en waren de jins het altijd meteen met elkaar eens. Yordi liet ook nog weten 

alles en iedereen zeer chill te vinden dus dat viel dan ook weer mee. Na zo’n 

lange dag bespreken, vonden de jins dat het zo wel welletjes was geweest en 

besloten ze weer eens de bloemetjes te gaan buiten zetten op het strand. 

Sam nam ter voorbereiding voor de tweede maal een nieuw kapsel aan en 

deze keer met het scheermesje. Op het strand werd er een stevig feest 

gebouwd waarbij de jins een andere Belgische scouts leerde kennen. Er 

werden ook nog nachtelijke duiken gedaan en Pommeline ontdekte haar 

talent voor zingen met haar hit over de zee.  

 

 

 

 

 



Op dag 8 werden er nog meer totems besproken. Gelukkig waren alle jins 

altijd op afgesproken tijdstip op de afgesproken plek dus konden we op tijd 

beginnen. Yordi vond het de dag ervoor iets te ‘chill’ dus besloot hij nog een 

beetje langer in zijn bed te blijven. Daarna werd er nog een heus pilotenspel 

gespeeld georganiseerd door de foeriers. In de avond werd er nog meer 

‘domme chap’ gemaakt en kropen de jins op tijd hun bed in omdat ze de 

volgende dag alweer verder moesten! 

 

Zo’n 11 uur moesten de jins op een trein zitten deze dag. Helemaal van het 

noorden naar het Zuiden. Gelukkig was er een bar op de trein. Helaas was 

deze niet voorbereid op een bende hongerige jins en het eten was ook 

meteen op. Jelte vond niet meteen een plaats en legde zich te slapen op de 

bagage ruimte. De trein zelf reed een paar keer fout waardoor hij telkens 

weer een stukje moest terug rijden. Dat gekke openbare vervoer in Polen 

toch ook. Wanneer we eindelijk aangekomen waren in Zakopane was het al 

laat en dringend tijd om de plaatselijke specialiteitzaak ‘Meneer Donald’ nog 

eens een bezoekje te brengen. Cassandra merkte dat we nog steeds de trein 

tickets hadden ondanks de lange treinrit en liet ze dus achter in het 

restaurant. Wanneer we dan ’s nachts eindelijk onze tenten konden 

opzetten op de camping, kwam een vriendelijke buurman ons ook even 

vragen hoe laat het was en vertelde hij een leuk weetje over hoeveel mensen 

er op de planeet zijn. Sympathiek! En dan ging iedereen weer z’n bed in, 

want er stond een grote dag voor de boeg. Einde van dag 9 dus! 

 

Dag 10 was de start van de grote tweedaagse. De jins trokken dapper 

samen door het Tatra gebergte. Benjamin kon het tempo niet zo goed aan, 

want hij wandelde altijd vanachter en Luna en Billi hadden wat problemen 

met hun evenwicht tijdens het wandelen. Gelukkig ging alles goed en de 

jins arriveerde veilig en wel op hun slaapplaats. Sommige jongens hadden 

nogal grote dorst dus wouden de flessen hervullen. De meisjes hadden wat 

minder dorst. Maar gelukkig waren alle jins na een goed gesprek over wel of 

geen dorst hebben weer vrienden en kropen ze samen weer onder de wol 

want er stond nog een grote wandeling aan te komen.  

 

Op dag twee van de tweedaagse waren de tweedejaars (zonder Woutje) goed 

op tijd opgestaan om aan de terugtocht te beginnen. De eerstejaars (en 

Woutje) waren nog wat moe en bleven nog wat langer liggen. De tweedejaars 

(zonder Woutje) brachten voor de vijfde keer dat kamp een bezoek aan 

Meneer Donald. De Eerstejaars (en Woutje) mochten een heel stuk met de 

skilift doen, dat bespaart wat tijd he, als je zo laat opstaat. Wanneer de 

tweedejaars (zonder Woutje) al wat vroeger aankwamen op het terrein 

besloten ze wat nieuwe kapsels aan te meten en al snel waren er overal 

nieuwe haarkleuren te zien. Terwijl dit alles gebeurde creëerde Oscar, 

Senne en Wannes de eerste aflevering van nieuwe instagram sensatie ‘Daan 

zoekt gras’ (@dzgofficial volg ons!!!). Wanneer de eerstejaars (en Woutje) 

eindelijk aankwamen keken we nog naar een mooie musical en speelde we 

een heus sluipspel. Pieter kon niet zo goed blazen want hij kreeg de fakkels 

niet uit. Wanneer we weer aankwamen op de camping deed Yordi wat raar. 

Hij vond eerst het toilet niet en leende wat eten van andere mensen. Sam 

wist ons dan weer te zeggen dat hij absoluut niet moe was! 

 



Dag 12 was de grote dag van de totemisatie! Kleine samenvatting: Tine was 

te sportief, Woutje was te verdwaald, Ruben was een te goede vogel, Jelte 

was te vergeetachtig, Eva was te proper, Zeno was te direct, Kaat had iets te 

veel zin in een feestje, Borghijs was te Borghijs, Lau was te serieus en Loes 

vond het veel te leuk! Nee eigenlijk deed iedereen het super goed en was te 

totem dubbel en dik verdiend. De foeriers hadden een groots buffet 

voorbereid. Luna was weer veel te laat op het buffet omdat ze nog ergens 

zat te knutselen. De tweedejaars (zonder Woutje) maakte een prachtige 

ceremonie aan het water en na wat onenigheid over wie welke tekst zou 

lezen mochten ook de eerstejaars (en Woutje) komen. De eerstejaars (en 

Woutje) vonden het wat moeilijk om op de steen te blijven staan, was zeker 

van de zenuwen ofzo. En zo ontstonden: Dartele Vink, Behaaglijk konijn, 

Joviale streepmuis, Warme dolfijn, Guitige fret, Toegewijde Coendou, Loyale 

Perdix, Werklustige wombat, Avontuurlijk zeepaardje en Attente blauwe 

reiger.  

 

Op dag 13 werd er gezwommen in een heus zwemparadijs in Zakopane. 

Iedereen deed pogingen om als snelste door de glijbaan te gaan maar er kan 

er maar één de dikste zijn! Na een paar uur en meerdere verwittigingen van 

de badmeesters vertrokken we weer naar de camping. Tijdens het 

avondeten barste er een gigantisch onweer los waarbij de senior volledig 

doorregende en de jins een fijne slaapplek in een gebouw kregen. Daarna 

besloot de groep nog een laatste bezoekje te brengen aan Zakopane. De 

leiding en de foeriers zaten zo’n drie kwartier vast  in een kapotte lift met 

drie zatte polen. Op dat zelfde moment hadden de jins de plaatselijke 

karaoke bar overgenomen die ze terroriseerde met al hun jintop nummers. 

De jins wilden niet naar huis, de leiding wel.  

Op dag 14 was het alweer tijd om naar de laatste bestemming van het jin 

kamp te trekken: Krakau! De nachten die ons nog restte mochten we 

spenderen in een hostel dat volledig in thema was van film klassiekers. 

Wanneer iedereen goed en wel geïnstalleerd was, was er nog tijd om Krakau 

te verkennen. In de avond werd er nog lekker Mexicaans gegeten en er werd 

goed afgesloten in de plaatselijke karaoke bar. We leerden allemaal in het 

Pools zingen en iedereen was zeer gelukkig. Domien maakte zelfs een 

nieuwe Poolse vriend! Uiteindelijk keerde we moe maar voldaan weer terug 

naar het Hostel en Woutje ontdekte dat hij, net als Yordi, ook een 

kunstenaar in zich had.  

 

Dag 15: de laatste volwaardige dag van het kamp (ooooh). Eerst moesten we 

afscheid nemen van onze lieve foeriers. Bij deze nogmaals bedankt aan 

Hanne, Joris, Matthijs en Domien! Daarna besloten nog enkele jins wat aan 

hun uiterlijk te doen. Zo lieten Senne, Sam en Oscar een oorbel schieten. 

Ook Kunstenaar Yordi kon niet achterblijven en lied het noodnummer 112 

op zijn voet zetten. Zo zou hij deze nummer zeker nooit meer vergeten! In de 

namiddag trok de rest van de groep naar de zoutmijnen van Krakau. 

Woutje wou er zeker zijn zak niet kwijt spelen dus lied hem veilig achter bij 

de ingang van de mijnen. Slim! In de avond ging de groep nog eens gezellig 

voor de laatste keer eten. Sommige mensen werden een beetje emotioneel 

omdat ze niet konden kiezen tussen alle mogelijkheden op de kaart! 

Wanneer we gegeten hadden wouden sommige jins nog wat gaan dansen en 

anderen wilden graag slapen. De goede leiding respecteerde deze keuze en 

zo eindigde ook de laatste volledige dag van het kamp.  



Op de laatste dag moesten we weer eens vroeg opstaan om de bus naar het 

vliegveld te nemen. In Charleroi namen we de trein en kwamen we na een 

lang en mooi kamp weer aan in ons geliefde Lint waar ouders, broers, 

zussen, liefjes, sympathisanten en fans ons massaal zaten op te wachten. 

In de avond werd er nog na gevierd in de Verano waar nog veel cadeaus 

werden overhandigd en enkele kamp gebruiken nog eens werden herhaald. 

 

Bedankt voor het mooi kamp en jaar! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Akabe 
  

Het akabekamp van 2019 is er eentje om nooit te vergeten. We verbleven in een 

gezellige blokhut in het bos. We maakten op kamp kennis met Bagheera, Mowgli, 

Chil, Baloo en  Akela. 

 

Elke dag beleefden we wilde avonturen, kijk maar mee: 
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Dank jullie wel voor het fantastische jaar!
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De nieuwe leiding  
 

 

Kapoenen:  

- Margaux  

- Margot  

- Sophie  

- Sofie  

- Wout 

- Wout  

 

 

Welpen:  

- Oscar  

- Luna  

- Pommeline 

- Jorne  

-Brent  

-Witse  

 

 

Jojo’s:  

- Bram 

- Stijn 

- Brian  

- Yannick  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jogi’s:  

- Boas  

- Noa  

- Noemi  

- Beau  

 

 

 

 

Gidvers:  

- Bokke  

 

 

 

 

 

 

 

Jins:  

- Benjamin  

- Eveline  

- Pommeline  

- Jona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akabe: 

- Benjamin  

- Laura  

- Hanne  

- Pieter  
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Veros 
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Hopper Shopper 
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